
3 7 10

SEPTEMBER 2024
1011            START: UBUNTU, LEIDERSCHAP EN

BURGERSCHAP
1415            SENECA I: STOÏCISME ALS EEN 
                        MANIER VAN LEVEN
16                   DE ETHIEK VAN NEUROLOGIE EN 
                        VERSLAVING ONLINE
1718            START: MACHT EN MOED
2122            SOCRATES SUMMERSCHOOL: 
                        ECOHUMANISME
2324            DE KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
30                   NĀGĀRJUNA ONLINE

OKTOBER 2024
12                 START: VISIEONTWIKKELING EN
                        RECHTVAARDIG LEIDERSCHAP
2                      START: PRAKTISCHE FILOSOFIE
1213            NĀGĀRJUNA
1213            SENECA II: WOEDE, APATHEIA, 
                        EUPATHEIA
14                   ONLINE
1920            START: SOCRATISCH GESPREKSLEIDER
2125            FILOSOFIE VAN DE NEURO
                        WETENSCHAPPEN
28                   ARENDT OVER VRIJHEID ONLINE
281 NOV    MOEDERSCHAP REVISITED
281 NOV    HET WAAROM VAN WERK

NOVEMBER 2024
45                 DE KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
9                      CRASH COURSE UBUNTU VOOR 
                        BESTUURDERS
910              MARTHA NUSSBAUM I: DE BROOS
                        HEID VAN ONS BESTAAN
16                   CRASH COURSE FMKJ
1617            SENECA III: VRIENDSCHAP, DANK
                        BAARHEID EN MEDEMENSELIJKHEID
25                   MAURICE MERLEAUPONTY ONLINE

DECEMBER 2024
1415            MARTHA NUSSBAUM II: FILOSOFIE
                        ALS LEVENSKUNST
14                   CRASH COURSE FILOSOFISCH 
                        PRACTICUS
1617            DE KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
2122            SENECA IV: LEREN STERVEN
2730            BUITEN DE TIJD
2730            ER ZIT IETS ACHTER

JANUARI 2025
610              HEIDEGGER
78                 START: MORELE REFLECTIE
1112            MARTHA NUSSBAUM III: VOELEN, 
                        VERBEELDING, ONDERWIJS
1819            DE MENS IS OOK MAAR EEN DING
1819            SENECA V: LEVEN VOLGENS DE 
                        NATUUR
2526            DOORLEEFDE FILOSOFIE I: TWIJFEL 
                        TOELATEN
2526            GROTE DENKERS I: ZELF EN ANDER
2728            START: SOCRATES IN ORGANISATIES

FEBRUARI 2025
89                 MARTHA NUSSBAUM IV: STREVEN 
                        NAAR EEN RECHTVAARDIGE 
                        SAMENLEVING
16                   OPEN DAG
1721            DE ETHIEK VAN TECHNOLOGIE
2223            DE MISDADIGER EN WIJ
2223            DOORLEEFDE FILOSOFIE II: KIJKEN
                        ZONDER OORDEEL
2428            UTOPIE IN FILOSOFIE EN KUNST
2630            EEN LICHAAM IN DE WERELD

MAART 2025
1                      CRASH COURSE EVOLUTIONAIR 
                        LEIDERSCHAP
12                 GROTE DENKERS II: WAARHEID 
                        EN LEUGEN
8                      CRASH COURSE PRAKTISCHE

FILOSOFIE
89                 START: FILOSOFISCH PRACTICUS
89                 MARTHA NUSSBAUM V: MARTHA
                        NUSSBAUM TODAY
1516            ARISTOTELES

APRIL 2025 MAAND VAN DE FILOSOFIE
1213            DAOÏSTISCHE LEVENSKUNST I: 
                        FILOSOFIE MET DE VLINDERSLAG
1213            GROTER DENKERS III: GOED EN 
                        KWAAD
1213            DOORLEEFDE FILOSOFIE III: LEREN
                        VERLIEZEN
2327            ZELFZORG
282 MEI     DE STOÏCIJNSE WEEK
304 MEI     DE KUNST VAN HET VERSTAAN

MEI 2025
1011            DOORLEEFDE FILOSOFIE IV: EEN
                        KEUZE MAKEN
1011            ZOÖPOLITIEK. RECHTEN VOOR 
                        ALLES WAT LEEFT
1718            DAOÏSTISCHE LEVENSKUNST: LEREN
                        LAVEREN
1718            GROTE DENKERS IV: MOOI EN LELIJK
2630            STILLE STEMMEN UIT DE OUDHEID
2630            DE FILOSOFIE VAN STILTE EN 
                        LUISTEREN
311 JUNI    FILOSOFIE VOOR FATALE TIJDEN
311 JUN     NIETZSCHES WRAAK

JUNI 2025
1415            GROTE DENKERS V: RECHT EN 
                        ONRECHT
1415            DOORLEEFDE FILOSOFIE V: JE 
                        UITSPREKEN
2122            DAOÏSTISCHE LEVENSKUNST:
                        RONDOM DAO

ISVW KALENDER

ONLINE FILOSOFIEWEEKENDS FILOSOFIEWEKEN BASISCURSUSSEN PROFESSIONALS
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Net als iedereen zijn filosofen naarstig op zoek
naar een beetje rust in een turbulente wereld.
Waar vind je een plek om tot rust te komen? Dat
is niet zo moeilijk: op Landgoed ISVW. Maar een-
maal daar aangekomen, hoe kalmeer je dan in
vredesnaam je gedachten? 

UITGELICHT: FF RUSTIG!

l FILOSOFIEWEEK

DE STOÏCIJNSE WEEK
l FILOSOFIEWEEK

BUITEN DE TIJD
l WEEKEND

NĀGĀRJUNA.
BOEDDHISTISCH

MEESTER VAN DE LEEGTE

l MASTERCLASS

SENECA

‘Het is
niet
door
veel

denken dat men zichzelf
rust en voldoening
brengt, maar door het
cultiveren van innerlijke
stilte.’ 
– Descartes

‘In het openbaar
leven ervaren we
vaak chaos en
lawaai, maar de
ware rust komt
voort uit het
vermogen om te reflecteren en te
begrijpen wat er werkelijk speelt’ 
– Hannah Arendt

‘We
kunnen
niet zonder
stilte om
rust te

vinden, maar worden gek
van te veel stilte, uit angst
voor de leegte. Net dat, het
ondefinieerbare karakter en
de tegenstrijdigheden ervan,
maken stilte zo fascinerend.’ 
– Virginie Platteau

‘Echte
innerlijke
rust komt
voort uit
het

erkennen en loslaten
van de egoïstische
verlangens die onze
geest verstoren.’ 
– Iris Murdoch

‘Om innerlijke
rust te vinden,
moeten we de
sociale
onrechtvaardigheid onder ogen
zien en streven naar een
samenleving waarin iedereen
zijn eigen innerlijke vredige
ruimte kan vinden.’ 
– Mary Wollstonecraft

‘Als je
innerlijke rust
zoekt, ga dan
in de stilte
van je eigen

hart zitten en ontdek de
waarheid die daar woont.’ 
– Rumi

l FILOSOFIEWEEK

DE FILOSOFIE VAN STILTE
EN LUISTEREN

l MASTERCLASS

DAOÏSTISCHE
LEVENSKUNST

START: 14 EN 15 
SEPTEMBER 2025

pagina 12

28 APRIL T/M 2 MEI 2025

pagina 8

27 T/M 30 DECEMBER 2025

pagina 7

1213 OKTOBER 2025

pagina 5

26 T/M 30 MEI 2025

pagina 9

START: 12 EN 13 APRIL 2025

pagina 11

‘Rustige mensen
hebben geen tijd
om te vechten of
te klagen; ze zijn
altijd bezig met
leren en groeien.’ 
– Seneca

‘Als je jezelf in de
stroom van het
leven plaatst,
zonder te vechten
tegen de stroom,
vind je innerlijke rust en harmonie.’ 
– Zhuang Zi 
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In de supermarkt, tijdens het koken of op
de fiets; filosoferen kan overal. In de ISVW
Podcast interviewt host Bart Geeraedts
filosofen van allerlei pluimage over de
cursussen, opleidingen en boeken die bij
de ISVW verschijnen en over de filosofie die
hen inspireert. De ISVW Podcast vind je in
je favoriete podcastapp of op
isvw.nl/podcast.

Om te filosoferen hoef je je leunstoel niet te verlaten,
want de ISVW komt bij je thuis. Online colleges
bieden je een korte inleiding tot een filosofisch
vraagstuk. Martha Claeys modereert. Kijk op
isvw.nl/online voor het actuele programma, en
abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte
te blijven van ons aanbod. 

DE ETHIEK VAN NEUROLOGIE EN VERSLAVING 
16 SEPTEMBER 2024  | € 25,

Wat vertelt het brein ons over het fenomeen verslaving?
Is dit een puur neurologisch probleem, of komt er ook
zoiets als de wil bij kijken? En wat zijn de ethische
implicaties van de antwoorden op deze vragen? 
Met Anke Snoek.

NĀGĀRJUNA 
30 SEPTEMBER 2024  | € 25,

De mysterieuze Indiase wijsgeer Nāgārjuna laat niets
heel van de menselijke neiging om de werkelijkheid als
een verzameling objecten te zien. In plaats daarvan
kunnen we beter inzien dat alles ‘leeg’ is van een eigen
wezen. Met Michel Dijkstra.

TOEVAL
14 OKTOBER 2024  | € 25,

Het momentum in een verkiezingsrace, de ongezochte
vondst in de wetenschap of de ontmoeting van twee
geliefden: onze wereld barst van het toeval. Fortuna is
een bode van geluk, maar kan ook grillig en
genadeloos zijn. Kan de mens het toeval beheersen? En
zouden we dat moeten willen? Met Jeroen Hopster.

ARENDT OVER VRIJHEID
28 OKTOBER 2024  | € 25,

Volgens Hannah Arendt hebben filosofen vrijheid altijd
als geestelijke vrijheid begrepen, maar dat is een
misvatting met grote gevolgen. Vrijheid behoort tot het
politieke domein, en betreft altijd de vrijheid van
handelen. Vrijheid is zelfs het doel van de politiek. 
Met Marthe Kerkwijk.

MAURICE MERLEAUPONTY
25 NOVEMBER 2024  | € 25,

De Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty breekt met
de ‘lichaamsvijandigheid’ van de westerse filosofie. Hij
stelt dat wij een lichaam zijn en dat het lichaam de
wereld begrijpt en zijn weg erin weet. Deze manier van
denken heeft grote invloed op de neurologie en de
filosofie. Met Jan Flameling.

033 - 465 07 00
info@isvw.nl
@isvwijsbegeerte
@GroenLandgoed
ISVW
Landgoed ISVW
ISVW
@isvwijsbegeerte

INTERNATIONALE
SCHOOL VOOR
WIJSBEGEERTE

Dodeweg 8
3832RD Leusden

@

Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe cursussen, sprekers en boeken?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg ons. Mail naar info@isvw.nl.

Wat deelnemers zeggen over de online colleges  

Word deelgever: 
schrijf je in voor 

de Ubuntu MOOC
via isvw.nl/ubuntu

UBUNTU MOOC.
SAMEN BOUWEN

AAN EEN
INCLUSIEVE EN

DUURZAME
WERELD

Het denksysteem dat de crises van vandaag heeft veroorzaakt, kan die crises niet oplossen.
De filosofie van Ubuntu – ik ben omdat wij zijn, wij zijn omdat de wereld is – nodigt je uit
het perspectief in te nemen van generaties voor en na jou, en de ander écht te zien. Voor
het eerst kun je een CEDEO-gecertificeerde opleiding volledig online volgen, waar en
wanneer jou dat het best uitkomt. Denkers nemen je mee in deze filosofie en inspirerende
doeners vertellen hoe dit verruimende perspectief hen hielp de wereld te verbeteren.
Inspirerende opdrachten nodigen je uit direct aan de slag te gaan. Met Jan Terlouw,
Mpanzu Bamenga, Laurentien van Oranje, Babah Tarawally, Kees Klomp, Henk
Haenen, Kathleen Ferrier, André Nijhof, Jalli Lamiin Kuyateh, Alan McSmith, Kevin
Chaplin, Kubeshini Govender, Leontine van Hooft en Annette Nobuntu Mul. 

De duur van de opleiding is zes maanden, de licentie is een jaar geldig. De Ubuntu MOOC
is een co-creatie van ISVW en Ubuntu Society en een deel van de opbrengst gaat naar de
Amy Foundation. Zie isvw.nl/ubuntu voor meer informatie. De opleiding is ook
Engelstalig te volgen.

Ubuntu MOOC | € 1.495,

ISVW
online

l 
'De online colleges 
zijn een effectieve 

en laagdrempelige
aanvulling op 

de fysieke
bijeenkomsten.' 

l 
'Een prettige wijze

om kennis te maken 
met verschillende

filosofen. Graag tot 
de volgende keer!' 

l 
'De docente was
enthousiast en

betrokken bij haar
onderwerp.'  

l 
'De inleiding was

helder en inhoudelijk
van goede kwaliteit.'

l 
'Enthousiaste 

vertellers en goed
georganiseerd.' 

l 
'Er is voor ieder wat wils.

Ben altijd erg
enthousiast. ISVW is een

absolute aanrader' 

l 
'Ik vind het heel plezierig
dat ISVW af en toe ook

colleges online mogelijk
maakt. Complimenten.

Die zijn voor
verschillende mensen
makkelijker te volgen

dan niet-digitale
bijeenkomsten.'

ISVW | ONLINE COLLEGES 
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iFILOSOFIE
iFilosofie is het gratis

digitale tijdschrift van de
Internationale School voor
Wijsbegeerte met video’s,

recensies, interviews,
boeksignaleringen, trends

en voorpublicaties. 

Ga naar ifilosofie.nl 
en ontvang hem

automatisch in je inbox.

.  

Je kunt je inschrijven voor al onze cursussen, opleidingen en
evenementen via isvw.nl. Daar vind je tevens een compleet
overzicht van alle arrangementen. Voor meer informatie, stu-
dieadvies of hulp bij inschrijving kun je contact met ons opne-
men via 033-4650700.

Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Je kunt
deze vinden op isvw.nl/voorwaarden.

Wij hebben deze krant met de uiterste zorg samengesteld met
de intentie je correct te informeren. Desalniettemin zijn alle prij-
zen en de programma-informatie onder voorbehoud van wij-
zigingen en drukfouten. Voor de meest actuele informatie
raadpleeg je isvw.nl of bel je 033-4650700.

Alle cursussen en opleidingen van de ISVW zijn geaccrediteerd
door NRTO, ANVW en Stichting Cedeo.

INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE

Bestellen? l isvw.nl/uitgeverij

De toekomst van werk
Van hiërarchie naar democratie

208 blz. | € 24,95

‘Herzog is niet de eerste die pleit voor
democratisering van werk, maar ze laat zien hoe
urgent deze kwestie nu is, en ze geeft eigentijdse,
realistische oplossingen om daadwerkelijk tot een
cultuurverandering te komen.’  
– Laura Molenaar, Trouw

Lisa Herzog

De politiek van
vruchtbaarheid
Een filosofie van sterilisatie

‘Gender- en vruchtbaarheidsvooroordelen hebben
negatieve gevolgen voor iedereen. In haarscherpe
analyses laat Suzanne Roes zien hoe stereotypen
doordringen in ons denken en de medische
praktijk.’ 
– Trudy Dehue

184 blz. | € 19,95

Suzanne Roes

Iconische iconen

Wat betekenen iconen, waarom zĳn ze zo
fascinerend en wat vertellen ze ons vandaag de
dag nog? Karin Braamhorst toont de
duizelingwekkende rĳkdom van deze traditie.

Karin Braamhorst

En nu?
De mens als bedreigde diersoort

‘We kúnnen veranderen, we kunnen onszelf zien als
debutanten, we kunnen vertrouwen, we kunnen
ons toewijden, we kunnen gastvrij zijn. We kunnen
onze eigen onwetendheid naar voren schuiven als
een intellectuele deugd.’ – Jan Bransen

Jan Bransen

224 blz. | € 34,95

Denken in het donker 
met Chantal Akerman

Filmmaker Chantal Akerman (1950-2015)
staat bekend om haar minimalistische stijl en
confronterende realisme. In haar werk zet ze
de chaos en de trauma’s van het gewone
leven centraal.

Katrien Schaubroeck (red.)

104 blz. | € 12,50

288 blz. | € 24,95

Woorden willen losjes 
leven
Essays over schrijverschap

‘Literatuur is geen privédomein, literatuur is
gemeen-schapsgrond. Ze is niet opgedeeld in
landen, oorlogen woeden er niet. Laten we de
literatuur vrijelijk en onbevangen betreden en zelf
onze weg vinden.’ – Virginia Woolf

Virginia Woolf

240 blz. | € 24,95

Algemene informatie
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ISVW | FILOSOFIEWEEKENDS 

Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de
bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief diner met wijn, 2 x lunch en koffie/thee. Indien gewenst kun je
overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

18 EN 19 JANUARI 2025
v.a. € 380,-

De grote crises van onze tijd, zoals
de klimaatcrisis en de opkomst
van het populisme, laten zien dat
de mens niet het centrum van
het universum vormt. De nieuwe
filosofische stroming object-
georiënteerde ontologie (OOO)
stelt dan ook dat de mens slechts
een object is, niet meer of minder
belangrijk dan andere objecten in
de wereld. Maar doen we de
mens daarmee niet tekort?
Tijdens dit weekend onderzoeken
we wat OOO ons kan leren over
de mens en daarmee ook over de
weten-schap, ecologie en politiek.
Ook zullen we zien waarom juist
kunst en architectuur een
centrale rol innemen binnen
OOO. De cursus vertrekt aan de
hand van het inleidende boek
van Graham Harman, Object-
georiënteerde ontologie. Een
nieuwe theorie van alles, waarvan
docenten Niels Hexspoor en
Michiel Poorthuis recent de
Nederlandse vertaling
verzorgden.

DE MENS IS OOK MAAR 
EEN DING

12 EN 13 OKTOBER 2024
v.a. € 380,-

‘De Tweede Boeddha’, zo wordt
de mysterieuze Indiase wijsgeer
Nāgārjuna (omstreeks de tweede
eeuw n.Chr.) respectvol
genoemd. In zijn even
ongrijpbare als radicale werk laat
hij niets heel van de menselijke
neiging om de werkelijkheid als
een verzameling vastomlijnde
objecten te fixeren. In plaats
daarvan kunnen we beter onder
ogen zien dat alles ‘leeg’ is van
een eigen wezen. Volgens deze
verlichte visie staat niets op
zichzelf maar zijn alle dingen met
elkaar verbonden. Verdiep je in de
grondgedachten van Nāgārjuna
tijdens het symposium met
Michel Dijkstra (moderatie),
Bruno Nagel, Michiel
Leezenberg en Paul van der
Velde.

NĀGĀRJUNA: MEESTER VAN
DE LEEGTE

SOCRATES SUMMERSCHOOL:
ECOHUMANISME

Samen met de Stichting Socrates
organiseert de ISVW elk jaar de
Socrates Summerschool.
Socrateshoogleraren reageren
tijdens workshops op een actueel
thema. Dit keer zullen zij de
bezoekers prikkelende inzichten
en stellingen rond klimaat-
verandering voorleggen. Wat
betekent humanisme in een
veranderend klimaat? Lisa
Doeland verzorgt de keynote-
lezing. De Socrateshoogleraren
zijn: Sanneke de Haan, Yolande
Jansen, Erik Rietveld, Annemie
Halsema, Viviënne Matthies-
Boon, Annabelle Dufourq en
Stijn Neuteleers.

21 EN 22 SEPTEMBER 2024
v.a. € 440,-

ARISTOTELES
15 EN 16 MAART 2025
v.a. € 380,-

Op reis langs zijn leven en werk

Aristoteles is een van de allergrootste filosofen van de
Europese cultuurgeschiedenis. Paul van Tongeren
bespreekt elementen uit de belangrijkste werken van
Aristoteles aan de hand van een virtuele reis langs de
belangrijkste plekken in zijn leven: van zijn geboorteplaats
Stageira naar Athene, van Athene naar Assos aan de
Ionische kust, van Assos naar het eiland Lesbos en vanaf
daar weer terug naar Athene. Aan de hand van fragmenten
uit verschillende werken komen de belangrijkste thema’s uit
zijn denken aan de orde. De teksten zullen in Nederlandse
vertaling beschikbaar zijn in een reader.

DE
VERTRAAGDE

TIJD
(verzend) antiquariaat

Woestijgerweg 52, 
3817 SL  Amersfoort

Telefoon: 033 461 77 16
E-mail:

pjotr.jansen@planet.nl

Eigenaar: Peter Jansen

Specialisaties:
• Filosofie 

• Literatuur 
• Rusland

Boekenzoekdienst: 
Laat mij weten 
(mail, telefoon) 

welk boek u zoekt!

advertentie

Proef de sfeer op
Landgoed ISVW en

maak kennis met onze
docenten, ons team,

onze prachtige
omgeving en de

gezelligheid aan onze
bar. We presenteren
het programma van

het komende seizoen,
je kunt filosofische

workshops volgen, al je
vragen stellen en we

sluiten af met een
inspirerende gastlezing

door een
vooraanstaand filosoof. 

16 FEBRUARI 2025
GRATIS

ISVW
OPEN DAG

marthe.kerkwijk
Notitie
Deze Arie heeft een hap uit zijn oor. Ik sluit een nieuwe bij
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ISVW | FILOSOFIEWEEKENDS 

Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de
bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief diner met wijn, 2 x lunch en koffie/thee. Indien gewenst kun je
overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

10 EN 11 MEI 2025
v.a. € 380,-

Filosofen schrijven wel over de rechten van dieren, maar voor
planten, schimmels, bacteriën en andere wezens hebben ze
weinig oog. Waarom zouden zij eigenlijk geen rechten
verdienen? Hebben zij soms geen belangen die gewogen
moeten worden? Dit weekend gaan we op zoek naar nieuwe
fundamenten voor een zoö-inclusieve samenleving,
waarin alle wezens politieke representatie krijgen en tot hun
recht komen. Docent Erno Eskens publiceert in het voorjaar
van 2025 Het zoölogisch manifest, waarin hij pleit voor
rechten voor alles wat leeft. In deze cursus maakt hij zijn
punt aan de hand van filosofische ideeën van onder anderen
Henry Salt, Melanie Joy, Vinciane Despret, David Peña-
Guzmán, Sue Donaldson & Will Kymlicka en Paco Calvo.

RECHTEN VOOR ALLES WAT LEEFT

31 MEI EN 1 JUNI 2025
v.a. € 380,-

We leven in fatale tijden: we
weten dat we eraan gaan. Hoe en
wanneer precies, dat weten we
niet. Ook weten we niet welke
ramp uiteindelijk de genadeslag
zal geven: een onleefbaar klimaat,
een kernoorlog of een technische
fall-out? [Een lekkere cursus in
een krant met als thema 'ff
rustig']. Maar dat het einde van de
mensheid nabij is, daar kunnen
we niet omheen. Wat doet dat
besef met ons denken? Kan
filosofie nog enige troost of hoop
bieden? In dit weekend gaan
Wouter Kusters, auteur van
Schokeffecten, en Govert Derix,
auteur van Hyperfilosofie, met
elkaar en met jou in gesprek. Als
je ook niet weet wat je moet
denken in deze fatale tijden, dan
is dit weekend voor jou.

FILOSOFIE VOOR FATALE
TIJDEN

31 MEI EN 1 JUNI 2025
v.a. € 380,-

Dit jaar verschijnt Nietzsches
Genealogie van de moraal in
vertaling van Maarten van
Buuren, die daarbij ook het essay
Nietzsches wraak schreef. De
Genealogie is volgens veel
Nietzscheliefhebbers een
hoogtepunt in zijn werk. Dit
weekend, met Maarten van
Buuren en gastsprekers, is gewijd
aan dit geruchtmakende boek.
Voor wie meer wil weten over
Nietzsche en degenen op wie zijn
wraak gericht is.

NIETZSCHES WRAAKDE MISDADIGER EN WIJ

22 EN 23 FEBRUARI 2025
v.a. € 380,-

Wie een misdaad pleegt, vormt
een probleem. Maar de mis-
dadiger valt niet helemaal samen
met het probleem dat hij vormt;
hij is ook een mens. Hoe doen we
recht aan de samenleving en de
misdadiger? 
In hoeverre is de misdadiger
verantwoordelijk voor zijn daad?
Wat mag de samenleving van de
misdadiger verwachten, en de
misdadiger van de samenleving?
Tijdens dit tweedaagse evene-
ment gaan experts uit het
werkveld in gesprek met filosofen
over deze en aanverwante vragen.
ISVW organiseert dit symposium
in samenwerking met het
Humanistisch Verbond en de
humanistische geestelijke
verzorging van de Dienst Justitiële
Inrichtingen. Met een gastlezing
van Rinus Otte.

De glimlach 
van de aarde

Het voelende denken van 
Albert Camus

Wat is de filosofie van
Camus? En wat is daarvan

de waarde voor de 21e
eeuw? In De glimlach

van de aarde neemt Roel
Meijvis de lezer mee op

ontdekkingsreis door
Camus’ rijke oeuvre.

Roel Meijvis

Liefhebben

128 blz. | € 14,-

‘Snel en raak doorgrondt
Van Dolron het huidige

tijdsgewricht.’ ***** 
– De Volkskrant 

Laura van Dolron

224 blz. | € 19,95
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Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de
bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee. Indien gewenst kun
je overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

Het brein onderzoeken is populair. Maar wat voor kennis levert deze
wetenschap op? Tijdens deze cursus bespreken we de mogelijkheden
en beperkingen van de neurowetenschappen en nemen we de
filosofische implicaties van neurowetenschappelijke ontdekkingen
onder de loep. Daarnaast bespreken we de ethische implicaties van
hedendaagse toepassingen van neurowetenschappelijk onderzoek. 
Wat betekent het voor het strafrecht als we over de techniek beschikken
om gedachten te lezen? Wat betekent het voor de psychiatrie als we
door middel van medicijnen gemoedstoestanden zoals woede kunnen
voorkomen? 
In deze filosofieweek komen vooraanstaande filosofen en neuro-
wetenschappers aan het woord, zoals Lieke Asma, Frank van Caspel,
Bouke van Balen, Jolien Francken, Jacob Jolij, Christian Keysers,
Judy Luigjes, Marc Slors, Stephan Schleim, Anke Snoek, Sebo
Uithol en Lara Wierenga. Lianne Tijhaar modereert.

ISVW | FILOSOFIEWEKEN

28 OKTOBER T/M 
1 NOVEMBER 2024
v.a. € 918,-

Moederschap: van bestemming
naar valkuil. Zo transformeerde
het moederschapsbeeld in het
feminisme van de jaren zeventig:
vrouwen moesten bevrijd worden
van het moeder-schap. De ‘mythe
van het moederschap’ (Élisabeth
Badinter) moest ontmaskerd
worden, want deze hield vrouwen
op hun plaats. Weg met biology is
destiny, ook vaders kunnen
uitstekend voor kinderen zorgen.
Een halve eeuw later is deze
discussie nog in volle gang, met
nieuwe geluiden en hardnekkige
constanten in de verdeling van
zorg, aandacht en schuld. 
Met Marli Huijer en Christien
Brinkgreve bekijken we moeder-
schapseisen in hun sociaal-
historische context en lezen we
teksten over moederschap. 
Met een gastlezing van Nelleke
Nicolaï.

MOEDERSCHAP REVISITED

21 T/M 25 OKTOBER 2024
v.a. € 918,-

FILOSOFIE VAN DE
NEUROWETENSCHAPPEN

27 T/M 30 DECEMBER 2024
v.a. € 709,-

Filosofen María Zambrano en Sor
Juana Inés de la Cruz waren
visionair en wereldvernieuwend.
María Zambrano leefde veertig
jaar in ballingschap. In die tijd
bezocht ze Mexico, waar ze
kennismaakte met het werk van
Sor Juana. Zambrano en Sor
Juana hebben veel gemeen:
ballingschap, het poëtisch
denken en het luisteren naar stille
stemmen in onszelf en de wereld.
Tijdens deze retraite met Renate
Schepen lezen we werk van
beide filosofen dat voor het eerst
in het Nederlands beschikbaar is,
verdiepen we ons in hun
binnenwereld en  onderzoeken
we de ongehoorde stemmen in
onze eigen binnenwereld. We
oefenen het poëtisch denken en
zoeken de stilte op in het
winterse bos.

BUITEN DE TIJD

Wat zegt
neurowetenschap
over ons denken?

27 T/M 30 DECEMBER 2024
v.a. €709,-

Kunstwerken trekken niet alleen je
aandacht, maar bevatten ook een
visueel en intuïtief antwoord op
filosofische vragen. In vier dagen
maak je kennis met de ideeën van
filosofen en kunstenaars over
schoonheid en kunst. Wat
bedoelen we als we zeggen dat
een landschap of een kunstwerk
mooi is? Naar welke kunstwerken
verwijzen filosofen en welke
kunstenaars hebben zich door
filosofen laten inspireren? Je krijgt
inzicht in deze en andere belang-
rijke vragen van de kunstfilosofie
en bespreekt hoe die vragen een
rol spelen in de klassieke en
hedendaagse kunst. Na afloop
weet je alles van termen als het
sublieme, de romantiek en de
esthetische ervaring, en beschik je
over handvatten om zelfstandig
en met elkaar verder te filosoferen.
Met Arthur d’Ansembourg.

ER ZIT IETS ACHTER.
FILOSOFIE EN KUNST

6 T/M 10 JANUARI 2025
v.a. € 918,-

Martin Heidegger (1889-1976) is
een van de invloedrijkste filosofen
van de twintigste eeuw. Zijn
hoofdwerk, Sein und Zeit, wordt
gezien als een van de belang-
rijkste werken uit de geschiedenis
van de filosofie. Dit boek
inspireerde het Franse
existentialisme, en ligt ook ten
grondslag aan het programma
van een de(con)structie van de
westerse metafysica. Heideggers
lectuur van de geschiedenis van
de filosofie (van Heraclitus tot
Nietzsche) is incontournable. In de
cursus zal Dirk De Schutter
aandacht besteden aan
Heideggers existentiefilosofie, 
aan zijn commentaar op de
metafysica, zijn kritiek van het
technologisch bestel en zijn
interesse voor poëzie (van
Hölderlin en Rilke). 

HEIDEGGER

Er zit iets achter
Over filosofie en kunst

Aan de hand van een
grote variëteit aan kunst-

werken laat filosoof Arthur
d’ Ansembourg zien hoe
filosofen nadenken over

kunst. Hij bespreekt filoso-
fische vragen die
schuilgaan achter

kunstwerken en beschrijft
hoe opvattingen over
schoonheid en kunst

radicaal veranderen in de
moderne tijd.

Arthur d’ Ansembourg

384 blz. | € 29,95
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Werk is tegenwoordig veel meer dan alleen een middel om in onze
materiële behoeften te voorzien: werk gaat over jezelf ontwikkelen, over
iets betekenen voor de maatschappij, over plezier in wat je doet. Dat is
althans het ideaal. Maar werk is tegenwoordig ook het onderwerp van
veel maatschappelijk debat: over personeelstekorten en
inkomensongelijkheid, over deeltijdwerk en huishoudelijk werk, over
burn-outs en bullshitbanen. Moeten we vasthouden aan het ideaal van
werk als bron van zingeving, of moeten we werk juist minder belangrijk
maken? En hoe ziet de toekomst van werk eruit? Over deze en andere
werkgerelateerde vragen gaan we tijdens deze cursus in gesprek. We
verdiepen ons in het werk van klassieke en hedendaagse filosofen , en
ontdekken wat al die ideeën voor onszelf betekenen. Met Peter Huijzer
en gastsprekers Jabik Veenbaas, Marthe Kerkwijk, Arthur Eaton, Lisa
Herzog en Tom Kayzel.

Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de
bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee. Indien gewenst kun
je overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

ISVW | FILOSOFIEWEKEN

HET WAAROM VAN WERK 

2630 FEBRUARI 2025
v.a. € 918,-

De Franse filosoof Maurice
Merleau-Ponty breekt met de
‘lichaamsvijandigheid’ van de
westerse filosofie. Hij benadrukt
het belichaamde karakter van ons
bestaan en co-existentie als
kenmerk van ons leven. Hij stelt
dat wij een lichaam zijn en dat het
lichaam de wereld begrijpt en zijn
weg erin weet. We lezen
fragmenten uit het werk van
Merleau-Ponty en uit dat van
neurologen en filosofen, zoals
Damasio, Gallese, Levinas en
verschillende oosterse filosofen,
die een interessante vergelijking
vormen. Ook voeren we, onder
leiding van Jan Flameling,
gesprekken over de implicaties
van het gedachtegoed van
Merleau-Ponty voor onze eigen
opvattingen en ons doen en laten.
Met een gastlezing van Jenny
Slatman.

EEN LICHAAM IN DE WERELD

23 T/M 27 APRIL 2025
v.a. € 918,-

‘Zorg goed voor jezelf!’ roepen we
elkaar toe, bijvoorbeeld als
iemand ziek is of moe. Filosofen
zouden geen filosofen zijn als zij
hier niet allerlei vragen over
hadden. Want hoe doe je dat,
goed voor zorgen voor je zelf? Is
zelfzorg een kwestie van
lichamelijk en geestelijk welzijn,
zoals wellnesscentra beloven, of
komt er meer bij kijken? En
impliceert zelfzorg niet eigenlijk
dat er te weinig zorg voor elkaar
is? Kun je voor een ander zorgen
als je niet goed voor jezelf zorgt?
Zorgen sommige mensen te veel
voor zichzelf en andere te weinig?
Wie heeft de mogelijkheid om
voor zichzelf te zorgen, en wie
niet? We onderzoeken de
ethische, politieke en esthetische
dimensies van zelfzorg, in de
ideeën van de daoïsten, de
stoïcijnen, Foucault, het
feminisme en meer. Met o.a. Marli
Huijer, Dianne Sommers en
Marthe Kerkwijk.

ZELFZORG

28 APRIL T/M 2 MEI 2025
v.a. € 918,-

De filosofie van de Stoa is een
praktische filosofie die veel
mensen inspireert. Tijdens deze 
bij velen geliefde cursusweek lees
je geschriften van klassieke
stoïcijnen, zoals Seneca, Epictetus
en Marcus Aurelius, en breng je
hun ideeën in de praktijk. Volgens
de stoïcijnen heb je alleen invloed
op je eigen gedachten en
handelen. Toch laten mensen 
zich al te vaak frustreren door
gebeurtenissen in de wereld en
gedragingen van anderen. Met
stoïcijnse denkoefeningen leer je
je kalmte bewaren bij tegenslag,
je aandacht te richten op wat je
kunt beïnvloeden en te
accepteren wat je niet kunt
veranderen. Met Dennis de
Gruijter en een keur aan gast-
sprekers, zoals experts op het
gebied van stoïcijns gedachte-
goed en professionals die
vertellen hoe zij de stoïcijnse
filosofie toepassen.

DE STOÏCIJNSE WEEK

30 APRIL T/M 4 MEI 2025
v.a. € 918,-

Gehoord en gezien worden is een
van de grootste wensen in deze
tijd. Zozeer zelfs dat het in veel
gevallen lijkt op een eis. Een eis
om te kunnen zijn wie we zijn, op
een manier die we zelf kiezen en
waaraan de omgeving zich heeft
aan te passen. Er lijkt een strijd
gaande op het recht op onder-
scheid en verscheidenheid. Maar
tegelijkertijd schemert er een
verlangen door naar verbinding,
naar saamhorigheid en erbij
horen. Wat maakt dat onszelf
verstaanbaar maken én de ander
verstaan zo moeilijk is? Wat drijft
ons als familie, vriendengroep of
samenleving uiteen en wat
verbindt ons? De filosofieweek De
kunst van het verstaan gaat in op
deze vragen, aan de hand van
hedendaagse filosofen als Charles
Taylor, Francis Fukuyama en
Kwame Anthony Appiah. 
Met Corrie Haverkort. 

DE KUNST VAN HET
VERSTAAN

2428 FEBRUARI 2025
v.a. € 918,-

Mensen kunnen nadenken over
hun omstandigheden en daar min
of meer tevreden over zijn, maar
ze kunnen ook bedenken dat het
anders kan. Dat kan kleinschalig
zijn (een ander huis) of grootscha-
lig (totale revolutie). Als het mid-
deleeuwse wereldbeeld aan het
wankelen is gebracht, komen
zulke grootschalige alternatieven
sterk naar voren, met als vroeg
voorbeeld Thomas More’s Utopia
(1516). Ook in de kunst, architec-
tuur en muziek zien we interes-
sante utopische voorstellingen,
zoals later New Babylon van Con-
stant Nieuwenhuijs, Brasilia van
Oscar Niemeyer en de film Otets.
Tijdens deze cursus ontdekken we
hoe utopisch denken filosofen en
kunstenaars in de moderne tijd
heeft geïnspireerd. Maar wat als
een utopie niet uitpakt zoals ge-
hoopt? 
Docenten Karin Braamhorst en
Albert van der Schoot worden
vergezeld door Josée Claassen,
Gerard van der Leeuw, Marieke
Kuipers, Hans Achterhuis en
Nataliya Golofastova. 

UTOPIE IN FILOSOFIE EN
KUNST

Een ethiek van gelijkheid en
verschil

‘Het leven van een mens is wat zijn
gedachten ervan maken’ – Marcus
Aurelius

Hoe zorg je voor je zelf?De actualiteit van Maurice
Merleau-Ponty

28 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER 2024
v.a. € 918,-

marthe.kerkwijk
Notitie
Graag vervangen door de nieuwe afbeelding
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17 T/M 21 FEBRUARI 2025
v.a. € 918,-

De wereld digitaliseert steeds verder. We staan aan het begin van nieuwe generaties
technologieën die op grote schaal in ons leven en de maatschappij worden geïntegreerd.
We kunnen steeds meer: denk aan kunstmatige intelligentie, robotica en synthetische
biologie. Maar is wat we kunnen ook wat we zouden moeten willen? Deze technologieën
hebben het potentieel om ons dagelijks leven, onze culturele praktijken en sociale en
economische instellingen radicaal te veranderen. Blijft de mens tussen al deze technologie
nog wel zichtbaar? Tijdens deze cursus reflecteren we op deze ontwikkelingen aan de
hand van lezingen en panelgesprekken, documentaires en wandelingen. Het
cursusaanbod zal bestaan uit zowel Nederlands- als Engelstalige bijdragen, van Marjolein
Lanzing, Miriam Rasch, Jeroen Hopster, Hans Schnitzler, Naomi Jacobs, Martijntje
Smits, Arthur Gwagwa, Aaron Mirck, Maaike van der Horst, Lily Frank, Ans Tummers-
Heemels, Marene Dimmendaal, Cindy Friedman, Julia Rijssenbeek, Sophie Porro,
Annette Korlaar, Maria Isis de Visser, Sietze Kuilman en Mariek van den Abeele.
Lianne Tijhaar modereert de week en helpt je vorm te geven aan de manier waarop jij je
tot verschillende technologische ontwikkelingen wilt verhouden.

Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de
bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee. Indien gewenst kun
je overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

ISVW | FILOSOFIEWEKEN

26 T/M 30 MEI 2025
v.a. € 918,-

Wat is stilte? De afwezigheid van
geluid? Het tegenovergestelde
van kabaal? Is stilte noodzakelijk of
juist kwalijk? ‘Je stilte zal je niet
beschermen’ schreef filosoof
Audre Lorde. Maar over politieke
stilte zegt filosoof Eva Meijer juist:
‘verwar het niet met afwezigheid’.
Volgens haar kan stilte juist een
manier van verzet zijn voor hen
naar wiens stem we niet willen
luisteren. Filosofen kunnen leren
luisteren van andere disciplines en
tradities. In muziek en dichtkunst
wegen stiltes minstens even
zwaar als klanken. In oosterse
tradities zijn stiltemeditaties
onmisbaar voor het goede leven.
In de natuur is stilte van levens-
belang, en ook onze lichamelijke
en geestelijke gezondheid heeft
baat bij stilte, zo nu en dan. Maar
stilte wordt steeds schaarser. Met
bijdragen van Michel Dijkstra,
Jan-Hendrik Bakker, Marlies De
Munck, Pablo Lamberti en
Naomi Kloosterboer.

DE FILOSOFIE VAN STILTE EN
LUISTEREN 

26 T/M 30 MEI 2025
v.a. € 918,-

Welke zeggingskracht hebben
stemmen uit de klassieke oudheid
voor ons? Welke inzichten bieden
zij over de vraagstukken van nu?
Om deze vragen te beantwoor-
den moeten we verder kijken dan
de Grieken en de Romeinen. In
deze cursus belichten we culturen
die onderbelicht zijn gebleven in
de canon van de filosofie, zoals
het gedachtegoed van de
Etrusken en de Sardijnen, maar
ook Afrikaanse filosofie uit de
klassieke oudheid. Deze denk-
tradities houden de dominante
Europese denkwijze een spiegel
voor. Zo bieden ze andere
democratische bestuursvormen
en is er plaats voor ‘denken in
alternatieven’, waarbij
verschillende verhalen naast
elkaar kunnen bestaan, die nog
altijd doorwerken in het denken
van onze tijd. 
Met Renate Schepen en
Christina Pawlata. 

STILLE STEMMEN UIT DE
OUDHEID

DE ETHIEK VAN DE TECHNOLOGIE

En wat zij ons te zeggen hebben Hoe zwaar weegt de stilte? De kracht van
gras

‘Onze tijd vraagt om een
radicale filosofie waarin

kosmos, persoon en
samenleving één geheel

vormen.’
- Jan-Hendrik Bakker

Jan-Hendrik Bakker

Hoog spel

‘Deze vorm van filosofie
moet je de hele week

door beoefenen en niet
alleen in de vrije uurtjes.’ 

– Marli Huijer, Trouw

Jos Kessels, Jan Ewout Ruiter
& Luuk Stegmann (red.)

Socratisch
gesprek voor

beginners

Het socratisch gesprek als
houding voor werken en

leven.

Marlou van Paridon

120 blz. | € 15,45232 blz. | € 19,95 396 blz. | € 39,95

Is wat we kunnen ook wat we willen?
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14 EN 15 JUNI 2025
v.a. € 380,-

V JE UITSPREKEN 

10 EN 11 MEI 2025
v.a. € 380,-

IV EEN KEUZE MAKEN

22 EN 23 FEBRUARI 2025
v.a. € 380,-

II KIJKEN ZONDER OORDEEL

25 EN 26 JANUARI 2025
v.a. € 380,-

I TWIJFEL TOELATEN

12 EN 13 APRIL 2025
v.a. € 380,-

III LEREN VERLIEZEN

‘Twijfel doet den denker niet
vertwijfelen, neen, de twijfel is
hem de grootste steun’, stelt
Carry van Bruggen. Zij vergelijkt
twijfel met een kompas dat je
door zeeën van onzekerheid
voert en je afhoudt van de
klippen van ongegronde
stelligheid en onbewezen
beweringen. Dit weekend gaat
over twijfel toelaten, over filosofie
als loodgieterswerk en wat het
betekent om te denken zonder
tegenstellingen. Over Hannah
Arendt, Mary Midgley, Sophie
Oluwole en Carry van Bruggen.
Gastdocent: Kiki Verbeek.

Is goed leven een kwestie van
goed kijken? Iris Murdoch
benadrukt het belang van
aandachtig en onbevooroordeeld
kijken. Door aandachtig te kijken
en ons te richten op de dingen en
mensen buiten ons, kunnen we
ons volgens Murdoch
ontwikkelen tot moreel betere
mensen. Dit weekend gaat over
waarnemen zonder oordeel, over
de fenomenologische methode
en wezenlijke momenten. Over
Iris Murdoch, Edith Stein en
Virginia Woolf. Gastdocent:
Simone Schouten.

‘Niemand verliest graag. En toch
moeten we het allemaal leren.’
Met deze woorden opent Patricia
de Martelaere haar essay over
rouw, troost en een verlangen
naar ontroostbaarheid. Dit
weekend gaat over liefhebben en
verliezen. Je maakt kennis met
het werk van De Martelaere, met
bell hooks en haar ideeën over
liefde als een daad van verzet en
met Susan Sontags onderzoek
naar metaforisch taalgebruik bij
ziekte. Gastdocent: Tiare van
Paridon.

‘We zullen wel zien of de
zogenaamd ‘absolute grenzen’
geen onschuldige krijtstrepen
blijken te zijn’, schreef Lou
Andreas-Salomé. Zij wilde geen
voorbeelden volgen en geen
principe vertegenwoordigen,
maar haar leven zelf vormgeven.
Wie wil je zijn? Wat moet je doen?
Dit weekend bespreken we het
leven en werk van Andreas-
Salomé, de existentialistische
filosofie van Simone de Beauvoir
en de cynische filosofie van
Hipparchia, die een keuze
verbond aan haar idealen.
Gastdocent: Jos Delnoij.

‘In handelen en spreken laten
mensen zien wie zij zijn, onthullen
daadwerkelijk hun unieke
persoonlijke zelf, schrijft Hannah
Arendt. Handelen is het unieke
menselijke vermogen je uit te
spreken en iets nieuws in gang te
zetten. Dit weekend staat je uit-
spreken centraal. We verdiepen
ons in Audre Lorde die oproept de
vele stiltes te doorbreken, María
Zambrano die ons eraan herinnert
woorden te geven aan het
afwezige en Rosa Luxemburg die
het belang laat zien van betrok-
kenheid, moed en enthousiasme
bij het zich uitspreken. Gast-
docent: Ariane van Heijningen.

DOORLEEFDE FILOSOFIE
ISVW | BASISCURSUSSEN  

Hoe te leven? Wie wil je zijn? Wat is liefde? Filosofische vragen zijn bij uitstek toepasbaar op het dagelijks leven. Tijdens deze basiscursus maak je
kennis met vijftien bijzondere denkers: van Hannah Arendt tot Hipparchia, van bell hooks tot Iris Murdoch en van Patricia de Martelaere tot Susan
Sontag. Allemaal filosofen die in hun werk een brug slaan tussen theorie en praktijk, tussen het denken en de wereld. Filosofie is voor hen altijd
doorleefde filosofie. Hoofddocent: Carolien van Welij.

GROTE DENKERS
De filosofische traditie staat bol van grote denkers: filosofen aan wie we belangrijke ideeën te danken hebben. We hebben een twintigtal bekende
en minder bekende denkers uitgekozen, uit verschillende tijden en werelddelen, die over de meest prangende vragen van het menselijk bestaan
iets moois, zinnigs of opmerkelijks te zeggen hebben. Deze basiscursus geeft je een beknopte inleiding in de filosofie en een wereld aan
gespreksstof. 

I ZELF EN ANDER II WAARHEID EN LEUGEN III GOED EN KWAAD IV MOOI EN LELIJK V RECHT EN ONRECHT

Wie ben je zelf, en hoe verhoud je
je tot de ander? René Descartes
twijfelt aan het bestaan van de
ander; Boeddha aan het bestaan
van het zelf. Onderdrukking is
altijd jezelf én de ander moeten
zijn, volgens Frantz Fanon.
Volgens Judith Butler is het zelf
een performance. Met Peter
Huijzer en gastsprekers.

‘De waarheid openbaart zich aan
wie haar zoekt,’ stelde de
Ethiopische denker Zera Yacob.
Het Ding-an-sich kunnen we
volgens Immanuel Kant niet
kennen, maar toch is liegen nooit
geoorloofd. Liegen is niet de
enige vorm van kennisonrecht,
zegt Miranda Fricker. Met Marthe
Kerkwijk en gastsprekers.

Wat is het goede om te doen?
Dat is bepaald door je sociale rol,
betoogt Confucius. Alleen
moralisten stellen goed
tegenover kwaad, zegt Friedrich
Nietzsche, want de übermensch
creëert zijn eigen moraal. Het
radicale kwaad is tegelijkertijd
banaal, aldus Hannah Arendt. Met
Peter Huijzer en gastsprekers.

Wat is schoonheid? Volgens Plato
is het ideaal van schoonheid onze
liefde waard. Maar
schoonheidsidealen kunnen ons
enorm disciplineren, betoogt
Michel Foucault. Voor Zhuangzi is
het summum van schoonheid
een slager die een os in stukken
snijdt. Met Valerie Granberg en
gastsprekers.

De mens is een politiek dier, aldus
Aristoteles. Volgens hem is de
stad rechtvaardig als de besten
regeren. Thomas Hobbes vreest
de menselijke natuur, en wil
daarom een sociaal contract
afsluiten. Wreedheid is het
grootste onrecht, volgens Judith
Shklar. Met Marthe Kerkwijk en
gastsprekers.

12 EN 13 APRIL 2025
v.a. € 380,-

1 EN 2 MAART 2025
v.a. € 380,-

25 EN 26 JANUARI 2025
v.a. € 380,-

17 EN 18 MEI 2025
v.a. € 380,-

14 EN 15 JUNI 2025
v.a. € 380,-
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MASTERCLASS MARTHA NUSSBAUM
Martha Nussbaum is een van de meest gelezen hedendaagse denkers. Haar werk laat zich lezen als een oproep om samen te zorgen voor een
rechtvaardige en menswaardige samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn vermogens (capabilities) volledig te ontwikkelen. Nussbaum
staat bekend om haar bijzondere aandacht voor de rol van emoties, verhalen en verbeelding in onze morele oordeelsvorming. In deze
masterclass met Jan Flameling lees je fragmenten uit haar omvangrijke oeuvre, in het licht van denkers uit heden en verleden.

I DE BROOSHEID VAN ONS
BESTAAN

II FILOSOFIE ALS
LEVENSKUNST

III VOELEN, VERBEELDING,
ONDERWIJS

IV STREVEN NAAR EEN
RECHTVAARDIGE
SAMENLEVING

V MARTHA NUSSBAUM
TODAY

Nussbaum is een groot kenner
van de tragedieschrijvers en
filosofen uit de Griekse oudheid.
Met name Sophocles’ Antigone en
Aristoteles’ Ethica Nicomachea
hebben een sterke invloed op
haar werk. We lezen delen uit De
breekbaarheid van het goede en
vergelijken dat met Awee Prins’
idee van de broosheid van ons
bestaan.

De hellenistische filosofen
beschouwden zichzelf als
geneesheren van de geest.
Volgens de stoicijnen, de
scepticisten en epicuristen is
filosofie geen abstracte
wetenschap, maar juist een uiterst
praktische therapie om te kunnen
komen tot levenskunst of geluk.
We bespreken Nussbaums The
Therapy of Desire en Joep
Dohmens Over levenskunst.

Volgens Nussbaum zijn literaire
teksten belangrijk voor de
ontwikkeling van ons empathisch
en kritisch vermogen, vermogens
die onmisbaar zijn voor
wereldburgerschap. Literatuur
spreekt namelijk onze emoties en
verbeeldingskracht aan. We lezen
onder meer Oplevingen van het
denken en fragmenten uit het
werk van John Stuart Mill en
Richard Rorty.

Welke voorwaarden zijn nood-
zakelijk voor een menswaardig
bestaan? Is het mogelijk om de
universele aspecten van het
menszijn te formuleren en toch
ruimte te laten voor culturele
verschillen? Nussbaum doet een
poging in haar boek
Mogelijkheden scheppen. We
vergelijken haar capability
approach met de duurzame
ontwikkelings-doelstellingen van
de VN en Kate Raworths
Donuteconomie.

Nussbaum heeft haar leven en
loopbaan gewijd aan de
‘grensgebieden van het recht’:
urgente publieke debatten die de
solidariteit van mensen onderling
oprekken tot voorbij de
verouderde grenzen van natie,
religie en gender. Maar daar blijft
het niet bij. We lezen fragmenten
uit Gerechtigheid voor dieren.

11 EN 12 JANUARI 2025
v.a. € 380,-

14 EN 15 DECEMBER 2024
v.a. € 380,-

9 EN 10 NOVEMBER 2024
v.a. € 380,-

8 EN 9 FEBRUARI 2025
v.a. € 380,-

8 EN 9 MAART 2025
v.a. € 380,-

MASTERCLASS DAOÏSTISCHE LEVENSKUNST
Laozi en Zhuangzi, de
twee grote filosofen van
het daoïsme, bedrijven
filosofie in de
oorspronkelijke zin: als
een oefenweg naar
wijsheid voor lichaam en
geest. Een belangrijk
streven hierbij is om
steeds meer speel- en
ademruimte te ervaren in
het leven. Woei-Lien
Chong schreef hierover
drie boeken die we
tijdens deze masterclass
lezen en bespreken.
Onder begeleiding van
Robert-Jan Schippers
doen deelnemers
oefeningen in traditioneel
Chinees lichaamswerk,
zoals taijiquan en qigong.

I FILOSOFIE MET DE
VLINDERSLAG

II LEREN LAVEREN III RONDOM DAO

De daoïstische levenskunst van
Zhuangzi

Waarom ervaren we een gebrek
aan speel- en ademruimte in het
alledaagse bestaan? Tijdens dit
weekend bespreken we in
hoeverre de diagnose en de weg
naar herstel van Laozi en
Zhuangzi voor onszelf herkenbaar
en toepasbaar zijn. Kun je de
ruimte die je mist hervinden?

Een daoïstisch curriculum voor
de levensweg

In dit weekend gaan we in op het
curriculum van de ruimte dat in
Laozi en Zhuangzi te vinden is.
Laozi en Zhuangzi maken de
beoefenaar attent op vormen van
speel- en ademruimte die men
alleen gewaar kan worden door
het lichaamsgevoel steeds verder
te verfijnen. Deze oefenweg
mondt uit in de ervaring van een
oorspronkelijke ruimte die alle
begrensde kaders voortbrengt,
omvat en overstijgt: de
onuitputtelijke ‘Oorsprong’ of ‘Dao’.

Otto Duintjer als wegwijzer naar
Laozi en Zhuangzi

Het taalgebruik van Laozi en
Zhuangzi klinkt ons soms nogal
esoterisch in de oren. De
moderne wijsgerige terminologie
van Otto Duintjer staat een stuk
dichter bij ons. Deze ‘Nederlandse
daoïst’ stond bekend om zijn
kennis van het daoïsme, maar ook
om zijn levensvreugde,
inlevingsvermogen en
betrokkenheid. We onderzoeken
wat zijn begrippen kunnen
bijdragen aan wat we al van Laozi
en Zhuangzi hebben geleerd. 

2122 JUNI 2025
v.a. € 380,-

1718 MEI 2025
v.a. € 380,-

1213 APRIL 2025
v.a. € 380,-

240 blz. | € 17,50

‘Een inkijk in een andere
wereld, inspiratie voor de
meditatie en de wijsheid

van een grote zenmeester.’ 

– Erik Hoogcarspel,
Boeddhistisch Dagblad

Michel Dijkstra

De essentie van
Dōgen
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MASTERCLASS SENECA
De verhandelingen, brieven, tragedies en natuurwetenschappelijke werken van de stoïcijn Seneca bieden al tweeduizend jaar inspiratie, troost
en … controverse. Van Seneca leren we weinig waarde te hechten aan externe zaken, het goede na te streven en kalm te leven. Tijdens deze
masterclass bestuderen we Seneca’s werk in het licht van de stoïcijnse filosofie in het algemeen. Ook richten we ons op de zogenaamde
‘spirituele oefeningen’, klassieke technieken die bijdragen aan het goede leven. Met Dennis de Gruijter.

I STOÏCISME ALS EEN
MANIER VAN LEVEN

II WOEDE, APATHEIA,
EUPATHEIA

III VRIENDSCHAP,
DANKBAARHEID EN
MEDEMENSELIJKHEID

IV LEREN STERVEN V LEVEN VOLGENS DE
NATUUR

Volgens Seneca ligt geluk niet in
bezit, status of reputatie, maar in
een sterk karakter en een juiste
manier van leven. Maar hoe
ontwikkel je dat karakter en vind
je de juiste manier? In deze
masterclass bestuderen we
Seneca’s uiteenzetting van de
stoïcijnse filosofie als een manier
van leven. 

De stoïcijnen geloven dat passies
innerlijke verstoringen zijn die
een goed, rechtvaardig leven in
de weg staan. Woede is volgens
hen de schadelijkste passie.
Seneca wijdt er vele brieven en
bijna al zijn tragedies aan, en
toont hoe we verwarring kunnen
omzetten naar weldadige
gevoelens. 

Seneca bevond zich in het
centrum van de keizerlijke macht,
met alle verleidingen en risico’s
die daarbij komen kijken. Hoe stel
je jezelf op in een wereld die
bestaat uit ‘voor wat hoort wat’ en
waar anderen je voor hun karretje
proberen te spannen?

Voor Seneca is de angst voor de
dood het fundament van alle
andere angsten: neem die angst
weg en ook de rest verdwijnt als
sneeuw voor de zon. Maar hoe
doe je dat? En wat heeft dat met
filosofie te maken? Is leren
sterven een morbide ontkenning
van het leven of is het leven een
naïeve ontkenning van de dood?

Volgens de stoïcijnen is het
universum een bezielde,
doelgerichte godheid waarin alles
intiem met elkaar is verbonden.
Volgens Seneca is het mogelijk
deze intimiteit te ervaren door te
filosoferen. We bestuderen zijn
werken over het universum en
het mysterie van het bestaan. Ligt
hier een manier om ons opnieuw
te verhouden tot de natuur?

16 EN 17 NOVEMBER 2024
v.a. € 380,-

12 EN 13 OKTOBER 2024
v.a. € 380,-

14 EN 15 SEPTEMBER 2024
v.a. € 380,-

21 EN 22 DECEMBER 2024
v.a. € 380,-

18 EN 19 JANUARI 2024
v.a. € 380,-

Stoïcijnse lessen van een filosoof, 
staatsman en mysticus 

Het Filosofenpad voert je
langs tien kopstukken van
de filosofie, zoals Plato,
Zhuangzi en Hannah
Arendt, die je stuk voor stuk
aan het denken zetten met
een prikkelend citaat, en tot
leven komen door een
portret van kunstenares
Hadewijch Ouwendijk. 

Thema ‘natuur’

Bij het Filosofenpad hoort
ook een audiotour. Zo leer
je meer over deze denkers.

Wandel het nieuwe
Filosofenpad
In 2024 kreeg de ISVW een geheel vernieuwd
filosofenpad cadeau van de Vereniging Vrienden van
de ISVW, dat op 9 juni 2024 feestelijk werd geopend
door oud-Denker des Vaderlands Hans Achterhuis. 

Route

De route is 1,5 km lang, 
over Landgoed ISVW en het
aangrenzende bosgebied.
Een papieren route-
beschrijving is verkrijgbaar
bij de receptie van
Landgoed ISVW. Hierin is
eveneens een extra
wandellus van 2,5 km
beschreven. De route is
bewegwijzerd met paaltjes. 

De filosofen

De tien filosofen vind je op
gemakkelijk herkenbare
borden met een oranje
omlijsting. Op de borden
vind je een qr-code die je
naar de geluidsfragmenten
over deze filosoof leiden. Zo
kun je de audiotour met je
eigen telefoon volgen. De
audiotour is ingesproken
door onze eigen ISVW
Podcasthost Bart Geeraedts.

Daarnaast kun je ook
luisteren naar wat ze
zeggen over het thema
‘natuur’. Wat is natuur? Is
alles natuur of bestaat er
nog iets daarbuiten? Vallen
we als mens samen met de
natuur? Is er een hiërarchie
in de natuur? Is het
natuurlijke gelijk aan het
goede? Moeten we de
natuur zoveel mogelijk haar
gang laten gaan?

Opening vernieuwd Filosofenpad, hoofdgebouw ISVW, 9 juni 2024. 
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Zomer bij de ISVW
In de zomer zoemt het bij de ISVW van de filosofieliefhebbers. Op het terras buigt een
tweetal zich over een moeilijke vraag, in de schaduw van een boom leest iemand
Foucault, in de lounge voert een groep een socratisch gesprek en uit een zaal klinkt de
bevlogen stem van een docent. Met meer dan twintig verschillende summerschools is
er voor ieder wat wils. Ben je op zoek naar levenskunst, een inspirerende denker of
kritische theorie? Bij de ISVW vind je het. 

Voor het zomerprogramma van 2025 verwachten we natuurlijk klassiekers zoals De
stoïcijnse week met Dennis de Gruijter en gasten, het Socratisch gesprek met Sandra
Aerts, Gideon Hakker en Sam de Vlieger, De grote thema’s van Hannah Arendt met
Marthe Kerkwijk en gastsprekers en Vrijheid en inspiratie met Rogier Huffnagel, maar
ook weer veel nieuws, waaronder op veler verzoek een summerschool over Jacques
Derrida met Dirk De Schutter, een week over geofilosofie met Eric Brinckmann en meer! 

Wil je als eerste op de hoogte zijn van ons zomerprogramma? 
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. 

Wat deelnemers zeggen over de
Summerschools: 

l Een verademing, geen waan van de dag!

l Een summerschool bij de ISVW is een heerlijke
manier om vlakbij huis een week lang mentaal
en fysiek op vakantie te gaan.

l Je wordt er altijd wel wijzer van.

l Wat me is bijgebleven is een heel goed gevoel. De
ISVW-sfeer vind ik echt heerlijk. 

l Veel voer tot nadenken meegekregen.

l Ik heb weer enorm genoten!

l De sfeer was goed en over de inhoud was
nagedacht

l Over sommige onderwerpen ben ik echt anders
gaan nadenken

l De energieke en geëngageerde houding van de
docenten en gastsprekers biedt hoop voor de
huidige tijd en nabije toekomst.

l De groep was erg gezellig. Vooral naast de cursus
kwamen daar ontzettend interessante verhalen
uit voort. De sfeer in de klas was erg goed.

l Inhoudelijk heeft de cursus mij heel veel extra
inzicht gegeven.

l Dompel je in een weldadige atmosfeer onder in
de boeiende wereld van de grote denkers! ISVW
biedt alles wat je verwacht, en meer.

l Het was een week om nooit te vergeten. Ik kom
heel graag terug.

l ISVW is verslavend

l Ik heb genoten en had een inspirerende week
waarin ik heel veel geleerd heb.

SUMMERSCHOOLS 2025

Het geluk van
nabijheid

Hannah Arendt over 
vriendschap en democratie

244 blz. | € 19,95  

Aan de hand van Hannah
Arendts vriendschappen
toont Lieve Goorden het
belang van vriendschap
voor het democratische

proces.

Lieve Goorden

Rustige rebus
Hè hè, even rustig een puzzeltje doen. 

De oplossing van deze puzzel is een citaat van een filosoof. 

Stuur de oplossing uiterlijk 1 november naar info@isvw.nl o.v.v. ‘Rustige rebus’ en je naam en adres. 
Onder de juiste antwoorden verloten we een filosofiebon van € 100,- en vijf exemplaren van het boek 
Het geluk van nabijheid. Hannah Arendt over vriendschap en democratie van Lieve Goorden.



SOCRATISCH
GESPREKSLEIDER

START: 19 EN 20 OKTOBER 2024

Hoe breng ik mensen echt met
elkaar in gesprek?

VISIEONTWIKKELING EN
RECHTVAARDIG
LEIDERSCHAP

UBUNTU, LEIDERSCHAP EN
BURGERSCHAP

DE KUNST VAN HET
VRAGENSTELLEN
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Kijk ook op isvw.nl/opleidingen

ISVW | FILOSOFIE VOOR PROFESSIONALS

OPLEIDINGEN

PRAKTISCHE FILOSOFIE:
WIJSHEID AAN HET WERK
UITVERKOCHT

MEERDERE KEREN PER JAAR. ZIE
ISVW.NL VOOR DATA

START: 10 EN 11 SEPTEMBER 2024

START: 1 EN 2 OKTOBER 2024

Rechtvaardig leiderschap draait
om zelfonderzoek en visie-
ontwikkeling. Deze leergang is
voor leiders die zien dat hun
organisatie tekortschiet in
rechtvaardig handelen en daar
iets aan willen doen. Je oefent je
in ethica, het onderzoek naar het
goede leven, en laat je daarbij
inspireren door de klassieke
filosofie, mythologie en poëzie. Je
spreekt niet alleen je ratio aan,
maar ook je verbeeldingskracht. Je
ervaart hoe filosofie, kunst en
verhalen jou en je organisatie in
beweging kunnen brengen. Met
hoofddocenten Jan Ewout Ruiter
en Luuk Stegmann, en gast-
docenten Jos Kessels, Moïra
Müller, Marthe Kerkwijk, Kiki
Verbeek en Marjan Slob.

Een integrale kijk op
samenwerken en samenleven

Hoe krijg je boven tafel wat
mensen echt bedoelen?

START: 2 OKTOBER 2024

Geef je werk verdieping en
betekenis

De praktische filosofie herbergt
een schatkamer aan ideeën over
hoe je ruimte kunt scheppen voor
vrijheid en betekenis in je werk.
De beste filosofen van nu geven je
inzichten van de stoïcijnen,
Arendt, Nussbaum, Erasmus,
Spinoza, Sartre, Habermas en vele
anderen. Je onderwerpt een eigen
casus aan grondige filosofische
analyse en ontwikkelt een idee
waarmee je verder kunt.  
Met gastsprekers Paul van
Tongeren, Marli Huijer, Ronald
van Raak, Tinneke Beeckman,
Katrien Schaubroeck, Dirk De
Schutter, Marthe Kerkwijk en
Laurens ten Kate, onder
begeleiding van Marlou van
Paridon.

MACHT EN MOED
UITVERKOCHT
START: 18 EN 19 SEPTEMBER 2024

Ambtenaren zorgen voor de
samenleving. Plichtsgetrouw
doen zij hun werk, ongeacht
welke politieke wind er waait.
Maar de gehoorzaamheid en
neutraliteit van de ambtenaar
staan ter discussie. Is er een
scheiding tussen mens en ambt?
Deze opleiding biedt filosofische
verdieping bij thema’s als
democratie en rechtsstaat, macht
en tegenspraak, ethiek en
integriteit, autonomie en
verantwoordelijkheid, en
ambtelijke professionaliteit. Met
bijdragen van Erik Pool, Marli
Huijer, Jan Flameling, Anne
Schaap, Anne Bogerd, Jan
Ewout Ruiter, Luuk Stegmann
en Jos Kessels.

Praktische filosofie voor
ambtenaren

Vragen over de wereld waarin we
leven weerspiegelen zich in
organisaties. Zij stellen nieuwe
eisen aan de manier waarop
leiders veranderingen aanpakken
en maatschappelijke impact
hebben. In deze opleiding
ontwikkelen leidinggevenden,
HR-adviseurs en organisatie-
ontwikkelaars een praktisch-
filosofische houding door eigen
casuïstiek te onderzoeken tegen
het licht van de vraag ‘wat staat
ons te doen?’ Met Ariane van
Heijningen en Ingrid Geerts.

SOCRATES IN ORGANISATIES

START: 27 EN 28 JANUARI 2025

Voor dappere leiders Onderzoek wat je raakt, ontdek
wat je te doen staat

Op heldere vragen kun je heldere
antwoorden verwachten. Met de
juiste vragen kun je iemand ertoe
verleiden stil te staan bij de
waarden die ten grondslag liggen
aan het leven van alledag. Dan
ontdek je wat je klanten, collega’s
of medebestuurders precies
willen. Wat houdt hen bezig? Wat
bezielt hen? Het stellen van juiste
vragen is een kunst. Wie haar
beheerst, geniet levenslang
betere gesprekken. Tijdens deze
tweedaagse training met Hans
Bolten leer je vragen stellen op
het scherpst van de snede, zodat
je aan het licht brengt wat er
werkelijk toe doet.

Socrates kon met zijn scherpe
vragen de meest dogmatische
leiders tot twijfel brengen. Zo
verleidde hij zijn gesprekspartners
tot een onderzoekende houding,
wat hen bevrijdde van vastge-
roeste aannames en de weg
vrijmaakte voor een echt verdie-
pend gesprek. Zijn methode is in
de loop der eeuwen verfijnd voor
gebruik in onderwijs, coaching en
management. In deze opleiding
leer je hoe je als gespreksleider
optreedt in een socratisch
gesprek. Je leert tevens hoe je
deze methode kunt inzetten om
elk gesprek te verdiepen en te
sturen naar meer begrip en
verheldering. Met Hans Bolten en
Kristof Van Rossem.

Hoe dragen we bij aan het geheel
waar we zelf onderdeel van zijn?
In deze opleiding passen we de
ubuntu-filosofie – ‘ik ben omdat
wij zijn’ – toe op persoonlijke,
professionele, organisatorische en
maatschappelijke vraagstukken.
De aanpak is interdisciplinair en
concreet. Gastdocenten uit
filosofie, psychologie, journalis-
tiek, literatuur, wetenschap en
kunst tonen hoe ubuntu-filosofie
werkt in hun vakgebied. 
Met Annette Nobuntu Mul en
gastdocenten Babah Tarawally,
Li An Phoa, Mpanzu Bamenga,
Henk Haenen, Kees Klomp,
André Nijhof, Jali Lamin
Kuyateh, Leontine van Hooft,
Marten Bos en Jo Caris.

MORELE REFLECTIE

START: 7 EN 8 JANUARI 2025

Hoe maak je ruimte voor morele
kwesties?

FILOSOFISCH PRACTICUS

START: 8 EN 9 MAART 2025

Filosofisch practici zijn, in één
woord, denkpedagogen. In
individuele gesprekken
begeleiden zij de mensen
tegenover hen bij het ontwikkelen
van een filosofische denkhouding
en bij het verfijnen en versterken
van hun denken. Wat kenmerkt
die filosofische houding? De
bereidheid telkens weer te
bevragen wat je meent te weten.
De opleiding tot filosofisch
practicus biedt scholing in de
door docent Harm van der Gaag
ontwikkelde methode, die de
Gildemethode is gaan heten.

Begeleid filosofische een-op-
eengesprekken

FILOSOFEREN MET KINDEREN
EN JONGEREN
START: 16 NOVEMBER 2024

Kinderen en jongeren zijn
natuurlijke filosofen, maar omdat
tot zijn recht te laten komen
hebben ze goede begeleiding
nodig. In deze opleiding leer je
waarom filosofische gesprekken
met groepen kinderen en
jongeren belangrijk voor hen zijn,
en hoe je zulke gesprekken
begeleidt. Een stevige filosofische
basis en veel oefening is daarvoor
van belang, wat betekent dat je al
tijdens de opleiding aan de slag
gaat in je eigen omgeving. Met Ed
Weijers, Ieva Rocena en Lies
Pycke, en gastbijdragen van
Kristof van Rossem en Pieter
Mostert. 

Kunnen dieren praten? Waarom
mag je niet liegen?

Er is een groeiende behoefte aan
morele reflectie op de werkvloer,
maar de ruimte daarvoor ontstaat
niet vanzelf. Hoe zorg je ervoor
dat in jouw organisatie netelige
ethische kwesties bespreekbaar
worden en voldoende aandacht
krijgen? Deze opleiding is een
ideale mix van theorie en praktijk:
inspirerende lezingen over
ethische stromingen in de filosofie
wordt afgewisseld met oefening
in gespreksleiderschap moreel
beraad. Met Frouk Weidema,
Margreet Stolper en
gastdocenten.
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Praktische filosofie is een verzamelnaam voor allerlei filosofische vaardigheden en methodes die je in je werk of leven kunt
beoefenen. Het helpt je goede gesprekken te voeren en helder te krijgen wat van waarde is. Praktische filosofie vindt brede
toepassing in allerlei organisaties. Tijdens een Crash Course kun je in één dag kennismaken met een praktisch-filosofische methode.
Een Crash Course heeft het karakter van een workshop: na een theoretische inleiding gaan de deelnemers zelf aan de slag. 

CRASH COURSES PRAKTISCHE FILOSOFIE
ISVW | FILOSOFIE VOOR PROFESSIONALS

UBUNTU MOOC
€ 1.495, 

Wie zich op eigen tempo, waar dan ook ter wereld wil laten
inspireren tot inclusief en duurzaam leiderschap en
burgerschap, kan nu ook volledig online de CEDEO-
gecertificeerde Ubuntu MOOC volgen. 

De duur van de opleiding is zes maanden, de licentie is een jaar geldig. De Ubuntu MOOC is
een co-creatie van ISVW en Ubuntu Society en een deel van de opbrengst gaat naar de
Amy Foundation. Zie isvw.nl/ubuntu voor meer informatie. De opleiding is ook Engelstalig
te volgen.

Word deelgever: 
schrijf je in voor 

de Ubuntu MOOC
via isvw.nl/ubuntu

Samen bouwen aan een
inclusieve en duurzame
wereld

UBUNTU VOOR
BESTUURDERS: DE
DUURZAME ORGANISATIE
9 NOVEMBER 2024
€ 285,-

FILOSOFEREN MET KINDEREN
EN JONGEREN

16 NOVEMBER 2024
€ 285,-

Wat is filosoferen met kinderen en
jongeren? En waarom is het zo
belangrijk? Tijdens deze Crash
course maak je kennis met deze
activiteit en leer je hoe en waarom
ze is ontstaan. Let op: de Crash
course FMKJ is tevens de eerste
dag van de opleiding! 
Met Ed Weijers.

Organisaties hebben niet alleen
de kracht om maatschappelijke
vraagstukken op te lossen maar
inmiddels ook de wettelijke
verplichting om jaarlijks te
rapporteren over hun vorderingen
op het gebied van duurzaamheid,
sociaal-economische impact en
goed bestuur. Maar waar moeten
ze beginnen? Ubuntu-filosofie
resoneert hiermee en kan
organisaties helpen bij het
formuleren van hun strategieën.
Met Leontine van Hooft.

FILOSOFISCH PRACTICUS

14 DECEMBER 2024
€ 285,-

PRAKTISCHE FILOSOFIE:
SYSTEEM EN LEEFWERELD

8 MAART 2025
€ 285,-

Waarom is het zo frustrerend om
tegen ‘het systeem’ aan te lopen?
Waarom is het onmogelijk om de
kloof tussen systeem en leefwe-
reld te overbruggen? Als je werkt
in een sector met veel regels, wet-
ten en protocollen, herken je on-
getwijfeld deze frustratie. Wat te
doen? Deze crash course biedt je
waardevolle praktische inzichten
van filosofen Habermas en Arendt.
Met Marthe Kerkwijk.

EVOLUTIONAIR
LEIDERSCHAP: TIEN LESSEN
VAN UBUNTU
1 MAART 2025
€ 285,-

Evolutionair leiderschap is essenti-
eel voor organisaties die toe-
komstbestendig willen zijn. Dit
begint met het besef dat we één
wereld zijn, waarbij gedeelde be-
langen boven individuele belan-
gen staan. En bij het besef dat er
een samenhang is tussen thema’s
als duurzaamheid, inclusiviteit en
sociale rechtvaardigheid. De Afri-
kaanse filosofie Ubuntu, die draait
om humaniteit en verbonden-
heid, wint wereldwijd aan invloed,
ook binnen leiderschap en organi-
saties. Met Leontine van Hooft.

Een filosofisch practicus voert
gesprekken met een cliënt die
meer inzicht wil krijgen in zijn of
haar eigen denk-processen. Je
verleent als het ware eerste hulp
bij denk-ongevallen. Wat komt er
kijken bij zo’n gesprek en welke
methode gebruikt een filosofisch
practicus? 
Met Harm van der Gaag.

Wat deelnemers
zeggen over onze
crash courses.

l ‘Inspirerend en
interactief’

l ‘De crash course heeft
me bruikbare
inzichten geleverd’

l ‘Ik heb ontdekt dat het
strakke leiden van een
moreel beraad zoveel
inzichten kan geven
zonder dat er oordelen
bij komen kijken. Mooi
proces!’

l ‘Wat een leerzame
topdag op een
fantastische locatie.
Voldaan en met een
vol hoofd ben ik naar
huis gegaan.’

l ‘De docenten speelden
goed in op wat er
nodig was qua
begeleiding en
theoretische bagage.’

l ‘Een fantastisch
ingestoken cursus of
crash course. Zeer
waardevol.’

Samen slim
Hoe collectieve intelligentie

ons gaat redden

286 blz. | € 24,95

‘Een zeldzame uitschieter.’ 

– Nico de Jong,
Managementboek.nl

Eric Koenen

Stoïcijnse
levenskunst

Evenveel geluk als wijsheid

‘Als er in Nederland één
filosoof te vinden is die ín
het denken gemoedsrust

heeft gevonden is het
Miriam van Reijen.’ 

– Leonie Breebaart, Trouw

Miriam van Reijen

168 blz. | € 18,-
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Jouw bijdrage is een investering in denkkapitaal.
Voor € 65,- per jaar kun je al lid worden van de
Vrienden van de ISVW, en het eerste jaar is gratis.
Als Vriend kun je met korting deelnemen aan de
filosofische cafés. Vrienden kunnen tegen de 
gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan de
Vriendendag en ontvangen vier keer per jaar het

digitale Vriendenmagazine. Daarnaast kun je de ISVW Gold Card aan-
schaffen. Kijk voor meer informatie op vrienden-isvw.nl.

‘Om gelukkig te worden heeft een mens 
voortreffelijke vrienden nodig’ - Aristoteles

COLOFON UITGAVE INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE | ISVW | DODEWEG 8, 3832 RD LEUSDEN | 033 465 07 00
INFOISVW.NL | VORMGEVING HENK DROOG | PLATLAND | DRUKWERKVERZORGING BURO HANS

Landgoed ISVW

Centraal gelegen bij Amersfoort

Gratis parkeren

Bereikbaar van station Amersfoort
met ISVW shuttle, regio taxi, 
OV-fiets of bus (lijn 19) 

40 eenpersoonskamers

76 tweepersoons comfortkamers 

2 suites  

Ook vriend worden
van de ISVW?

Korting met de ISVW Gold Card

De ISVW Gold Card biedt je de
mogelijkheid om vaker cursus-
sen te volgen met een aan-
trekkelijke korting. De aanschaf-
prijs van de kaart is € 1.250,-. 
De kaart geeft een jaar lang 60%
korting op alle ISVW-publieks-
cursussen inclusief de kosten van het verblijf op basis van
beschikbaarheid. De kaart is geldig vanaf 1 september t/m 31
augustus, of van 1 januari t/m 31 december. De kaart geldt voor alle
cursusweken, basiscursussen, activiteiten in ’t land en losse ISVW-
evenementen. 

Voorwaarden:

l De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de ISVW en alleen door
Vrienden aan te schaffen.

l De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen of voor
boeken van ISVW Uitgevers en kan niet met terugwerkende kracht toege-
past worden.

l Gold Card-houders dienen zich vooraf aan te melden voor de cursus of
opleiding waaraan zij willen deelnemen. 

l Bij annulering of wijziging van het arrangement binnen twee weken voor
aanvang brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Adopteer een boom
Landgoed ISVW bestaat, naast
onze gebouwen, uit zes hectare
naald- en loofbos. Door stormen
en veroudering zijn de afgelopen
jaren een aantal grove dennen
geveld. Een uitgelezen kans om
de ontstane plekken te beplanten
met inheemse bomen die
bijdragen aan de biodiversiteit.
Zo zorgen we ervoor dat het niet
alleen voor jou goed toeven is op
ons landgoed, maar ook voor de
dieren van het bos, zoals de
boommarter, bonte specht of
rosse vleermuis. 

Je kunt een bijdrage leveren aan dit
initiatief door een boom te
adopteren. Bij aanplant worden de
bomen genummerd, zodat je jouw
boom kunt bezoeken. Wie weet
zitten filosofieliefhebbers over
honderd jaar aan de voet van jouw
mispel of esdoorn te filosoferen! Een adoptieboom is dan ook een prachtig duurzaam 
cadeau voor een bijzondere gelegenheid of herdenking. 
Kijk voor meer informatie op isvw.nl/adopteer-een-boom.

Kijk op isvw.nl/adopteer-een-boom

Deze krant is klimaatneutraal
gedrukt. Voor meer informatie
zie: www.climatepartner.com 

Leven als
stoïcijn

Of niet?

192 blz. | € 19,95

Werkt een kalme houding
altijd of mag je ook
weleens flink boos

worden? In Leven als
stoïcijn. Of niet? verdiep

je je samen met twee
kenners in de filosofie van

de stoïcijnen.

Gerard Boter en
Floris Leest 

Dierentalen

176 blz. | € 18,00

‘Mijn wereldbeeld is weer
een beetje veranderd.’ 

– Lalagè leest

Eva Meijer

– altijd het goede denkklimaat




