
 

Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 

Programma:   
Heidegger 
 
Datum: 8 – 12 juli 2024 

 
 
Existeren, Sein zum Tode, geworpenheid, das Man, zijnsvergetelheid, 

nihilisme, het technische bestel, destructie van de metafysica – sommige 

uitdrukkingen uit Heideggers filosofie zijn tot in de populaire cultuur 

doorgedrongen. Wat ze precies betekenen, willen we in deze cursus 

toelichten. We zullen dat onder meer doen aan de hand van enkele 

tekstfragmenten uit Heideggers oeuvre. 

 

 
Maandag 

8 juli 

Fenomenologie en existentialisme 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Biografie – belang en nawerking 

11.30 uur Koffie/thee 

11.45 uur Inleiding op Sein und Zeit 

13.00 uur Lunch 

Vanaf 14.00 uur Mogelijkheid tot inchecken op de hotelkamer 

14.30 uur Analyse van de menselijke existentie 

16.00 uur Koffie/thee 

16.15 uur Analyse van de menselijke existentie 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Lectuur: Wat is metafysica? 

21.30 uur Einde programma van dag 1 / aan de bar 

 
 
Dinsdag 
9 juli 

Existentie en tijd 

Vanaf 07.00 uur Ontbijt 

09.30 uur Heidegger over tijd 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Lectuur: Het begrip van de tijd 

12.30 uur Lunch 
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14.00 uur Zijn en tijd 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Lectuur: Over het wezen van de waarheid 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Heidegger en Arendt 

21.30 uur Einde programma van dag 2 / aan de bar 

 
 
Woensdag 
10 juli 

Heideggers destructie van de metafysica 

Vanaf 07.00 uur Ontbijt 

09.30 uur Plato – Aristoteles – Middeleeuwse filosofie 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Moderne tijd: Descartes en Leibniz 

12.30 uur Lunch 

14.00 uur Techniek 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Lectuur: Inleiding in de metafysica 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Lectuur: De tijd van het wereldbeeld 

21.30 uur Einde programma van dag 3 / aan de bar 

 
Donderdag 
11 juli 

De late Heidegger 

Vanaf 07.00 uur Ontbijt 

09.30 uur Heidegger en het nazisme 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Brief over het humanisme 

12.30 uur Lunch 

14.00 uur Friedrich Hölderlin 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Wonen 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Wat heet denken? 

21.30 uur Einde programma van dag 4 / aan de bar 
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Vrijdag 

12 juli 

Het heilige 

Vanaf 07.00 uur Ontbijt en uitchecken 

09.30 uur Lectuur: Alleen een god kan ons redden 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Nawoord 

12.30 uur Lunch 

Aansluitend Einde cursus 

 


