
 

 

 

 

 

 

 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 

Programma  
 
Nietzsche: Dionysische chaos    
27 en 28 april 2024 
 
De deelnemers ontvangen een reader met de teksten waarover we in debat gaan, met fragmenten uit:   

- Nietzsche, Het dionysische wereldbeeld (waarvan de vertaling dit voorjaar verschijnt bij Boom)  

- Arnold Heumakers, Langs de afgrond (Boom 2020) 

- Joep Dohmen, De prijs van de vrijheid (Ambo Anthos 2011) 

 

Van de cursisten wordt actieve deelname gevraagd, zowel in de vorm van discussie als in de vorm van 

droomverslagen. Dionysus richt zich in je dromen tot je. Je wordt uitgenodigd je dromen te noteren in 

een daartoe bestemd dromenboekje. Zaterdagavond gaan we daarover in discussie.    

 

 
Zaterdag 27 april 2024 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Maarten van Buuren   

Nietzsche en Heraclitus: ‘Oorlog is de vader van alle dingen’ 

11.30 uur Koffie/thee 

11.45 uur Maarten van Buuren 

Dionysus en Apollo, chaos en beheersing 

13.00 uur Lunchbuffet 

14.30 uur Arnold Heumakers 
Pessimisme als krachtbron 

16.00 uur Koffie/thee 

15.45 uur Arnold Heumakers, Maarten van Buuren 
Discussie over pessimisme 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Dionysus en de droom 

Discussie over onze droomverslagen 

21.00 uur Aan de bar 

 
Zondag 28 april 2024 

07.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur Joep Dohmen 
Overwinning van de chaos. Bildung bij Nietzsche 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Joep Dohmen, Maarten van Buuren 

Discussie: moet Dionysus beteugeld worden? 

12.30 uur Lunchbuffet 

Aansluitend Einde van de cursus 

 


