
 

 

 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 
 

Programma   
Weekend 1 - De Boeddha:  
een weg van verstilling 

 
Zaterdag 27 januari en zondag 28 januari 2024  
Docenten: dr. Lucas den Boer en dr. Michel Dijkstra 

 
 

Boeddhabeeldjes hebben over het algemeen een rustige uitstraling. Toch zat de Boeddha als 
leermeester bepaald niet stil en paste hij zijn onderwijs voortdurend aan zijn publiek aan. We 

onderzoeken de vele gedaanten van verstilde onthechting in teksten als Shantideva’s Het pad 
van de bodhisattva en een debat tussen een Griekse koning en een boeddhistische monnik: 
De vragen van Milinda. Gemene deler tussen deze stukken is dat de mens zichzelf vooral druk 

maakt door het poneren van een massief ‘ik’. Wie ‘het zelf’ echter secuur onder de loep 
neemt, kan ontdekken dat het ego niet zo stevig is als je denkt. Op dat punt gaat de poort 

van verstilling open.  

 
 

Zaterdag 

27 januari  

 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Op zoek naar de lotus: Boeddha’s onthechte weg (M. Dijkstra) 

11.30 uur Koffie/thee 

11.45 uur Op zoek naar de lotus, vervolg (M. Dijkstra) 

12.30 uur Lunchbuffet 

14.00 uur Verlichting voor allen: close-reading Shantideva’s Het pad van de 

bodhisattva (M. Dijkstra) 

15.15 uur Koffie/thee 

15.30 uur Verlichting voor allen, vervolg (M.Dijkstra) 

17.00 uur Aperitief 

18.00 uur Diner 

19.30 Koffie/thee 

20.00 Documentaire Buddha’s Lost Children (L. den Boer) 

21.30 Aan de bar 

 
 

 

Zondag 

28 januari 

 

07.30 uur Ontbijt 

09.30 uur Wel of geen zelf? Close-reading De vragen van Milinda (L. den Boer) 
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10.45 Koffie/thee 

11.00 uur Wel of geen zelf? Vervolg (L. den Boer) 

12.30 uur Lunch 

 


